
  

25.04.2025 “Afgoderij Van Hevâ en Begeerte ” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

قهلْبِهِِ۪ مْعِهِ۪وه لَٰىِسه ِعه تهمه خه لَٰىِعِلْمٍِوه ُِعه لَههُِالَلَّٰ اهضه يهُِوه وَٰ هُِهه هه ِالَِٰ ذه نِِاتَهخه ِمه اهيْته اهفهره
ِ هِِاهفهلَه نِْيههْد۪يهِِمِنِْبهعْدِِالَلَّٰ ةهًِۜفهمه اوه رِهِ۪غِشه لَٰىِبهصه ِعه له عه جه كَهرُونهِوه  تهذه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله ِ :صلى الله عليه وسلموه نْبهيْكه ِجه ِالَهتِىِبهيْنه ِنهفْسُكه دُوَِكه ىِعه  اهعْده

 

 

Waarde gelovigen, 

Hevâ betekent dat de mens zijn verstand en geloof 

onderdrukt en zijn verlangens en wereldse lusten 

achterna gaat. Het is een innerlijke afgod die de 

ziel verblindt en het hart verduistert. De preek van 

vandaag gaat over deze gevaarlijke afgoderij van 

hevâ en begeerte. 

Hevâ en heves (verlangens) zijn de verborgen 

afgoden die vele volkeren ten gronde hebben 

gericht. Wie zijn zondige begeerten volgt, sluit 

zijn hart voor de waarheid en leeft enkel voor 

eigenbelang. Door de geschiedenis heen 

verzonnen tirannen valse goden om hun 

verlangens te rechtvaardigen. Vandaag worden 

begrippen als ‘moderniteit’, ‘wetenschap’ en 

‘sociale media’ vergoddelijkt, met als gevolg dat 

onze jeugd en gezinnen aangetast worden. 

We moeten niet vergeten: een afgod is niet alleen 

een beeld of steen. Ook onze eigen verlangens 

kunnen afgoden zijn. Allah zegt in de Koran: "Zie 

jij degene die zijn begeerte tot god maakt, en die 

Allah heeft doen dwalen, zijn hart en oren heeft 

verzegeld en een sluier over zijn ogen heeft 

gelegd? Wie kan hem dan nog leiden?" (Jâsiya: 23) 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: "De verstandige is hij die 

zichzelf rekenschap geeft en zich voorbereidt op 

het hiernamaals. De dwaas is degene die zijn nefs 

volgt en ongegronde hoop koestert." (Tirmidhi) 

Hasan al-Basrî waarschuwde: "De eerste stap 

richting hevâ leidt naar een afgrond waarvan het 

einde onbekend is."  

En Mevlânâ zei: "Maak van je begeerte geen 

afgod; eraan toegeven is erger dan steenverering." 

Daarom moeten we, net als de profeet Ibrahim 

(vrede zij met hem), de afgoden in ons hart 

vernietigen. Dat doen we met dhikr (herinnering 

aan Allah), strijd tegen het ego en gehoorzaamheid 

aan onze Heer. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: "De ware strijder is degene die 

strijdt tegen zijn hevâ." (Ibn Hibbân) 


